
  

16.01.2026 “De Maand Sja'baan En Het Belang Van Salawaat 

ِِ بِسْمِِ نِِ الّلَ حْمََٰ حِيمِِ الرَّ  الرَّ

مَنُواِصَلُّواِعَليَْهِِوَسَلِّمُواِ ٰٓاِايَّهَُاِالّذَ۪ينَِاَٰ ِيَ ِ ٰٓئِكَتَهُِيصَُلُّونَِعَلَىِالنَّبِي ّ َِوَمَلَٰ ِالّلَٰ انَِّ
 تَسْل۪يمًاِ

ِِ:ِِ صلى الله عليه وسلميِِبِِالنَِِِّالَِقَِوَِ ِصَلََةًِوَاحِدَةًِصَلّىَِاللُِعَليَْهِِعَشْرَِصَلَوَاتٍِوَحَطَّ مَنِْصَلّىَِعَلَيَّ
 عَنْهُِعَشْرَِخَطِيئَاتٍِوَرَفَعَِلهَُِعَشْرَِدَرَجَاتٍِ

Eerbiedwaardige moslims! 

De schaduw van de maand Sja'baan, de tweede van de 

gezegende Drie Maanden, is over ons gevallen. 

Volgende week, op maandagavond 19 januari, begint de 

maand Sja'baan. Onze Profeet صلى الله عليه وسلم heeft over deze maand 

gezegd: “Radjab is de maand van Allah, Sja'baan is 

mijn maand en Ramadān is de maand van mijn 

ummah” (Keşfu’l-Hafâ 1/423). Met deze woorden wees hij 

op het bijzondere belang van de maand Sja'baan in zijn 

leven. In deze gezegende maand, die wordt aangeduid 

als de maand van onze Profeet صلى الله عليه وسلم, is de mooiste manier 

om onze liefde en verbondenheid met hem te tonen het 

veelvuldig uitspreken van salawaat. 

De maand Sja'baan is de voorbode van de gezegende 

Ramadān en een periode van spirituele voorbereiding. 

Hazrat Usāma (r.a.) zei tegen onze Profeet صلى الله عليه وسلم: “O 

Boodschapper van Allah! Ik zie u in geen enkele 

andere maand zo veel vasten als in de maand 

Sja'baan.” Daarop zei de Profeet صلى الله عليه وسلم: “Sja'baan is de 

maand tussen Radjab en Ramadān waarin mensen 

vaak achteloos zijn. Het is een maand waarin de daden 

aan de Heer der Werelden worden voorgelegd. En ik 

houd ervan dat mijn daden worden voorgelegd terwijl 

ik vast” (Nasāʾī). 

Allah de Verhevene zegt in de Edele Koran: 

“Voorwaar, Allah en Zijn engelen zegenen de Profeet. 

O jullie die geloven, zegen hem en groet hem met 

volledige overgave” (Ahzāb, 56). 

Onze geleerden hebben aangegeven dat het voor een 

moslim farḍ is om in zijn leven minstens één keer salaat 

en salaam uit te spreken; dat het waajib is om bij de 

eerste keer dat de gezegende naam van de Profeet صلى الله عليه وسلم in 

een bijeenkomst wordt genoemd, gehoord, gelezen of 

geschreven, salawāt uit te spreken, en dat het bij 

herhaling mustaḥab is. Daarnaast beschouwen zij het 

reciteren van Salli–Bārik in de laatste tashahhud van het 

gebed volgens de hanafitische en mālikitische 

rechtsscholen als soenna, en volgens de shāfiʿitische en 

hanbalitische rechtsscholen als verplicht. Verder 

hebben zij vermeld dat het aanbevolen en behorend tot 

de etiquette is om salawaat uit te spreken op vrijdag en 

in de nacht van vrijdag, ’s ochtends en ’s avonds, bij het 

bezoeken van het graf van de Profeet صلى الله عليه وسلم, tijdens de adhān 

en iqāma, aan het begin, in het midden en aan het einde 

van smeekbeden, bij het samenkomen en uiteengaan, 

tijdens en na de woedoeʾ, wanneer men iets vergeet, 

tijdens dhikr, in preken en kennisbijeenkomsten, bij het 

suizen van de oren, aan het begin van boeken en lessen, 

bij huwelijksaanzoeken en nikāḥ-ceremonies, aan het 

begin van belangrijke zaken, bij het dodengebed, bij het 

ruiken aan rozen, bij het handen schudden en bij het 

betreden en verlaten van de moskee. (Reddü’l-Muḥtār). 

In een hadith wordt gezegd: “Moge de neus van degene 

worden vernederd in wiens bijzijn mijn naam wordt 

genoemd en die mij geen salawaat brengt” (Tirmidhī). 

Eerbiedwaardige broeders! 

Onze Profeet صلى الله عليه وسلم werkelijk liefhebben betekent hem bij 

elke gelegenheid herinneren en gedenken. Het gedenken 

van de Boodschapper van Allah صلى الله عليه وسلم heeft echter een 

specifieke manier. Daarom dient men, telkens wanneer 

zijn gezegende naam wordt genoemd, te zeggen: 

“Aleyhisselām”, “Sallallāhu ʿalayhi wa sellem” of 

“Allāhumma ṣalli ʿalā sayyidinā Muḥammad wa ʿalā 

āli sayyidinā Muḥammad.” 

In een hadith wordt gezegd: “Voor wie één salawaat 

over mij uitspreekt, schenkt Allah de Verhevene tien 

barmhartigheden, wist Hij tien zonden uit en verhoogt 

Hij zijn rang met tien graden” (Nasāʾī). 

Laten wij niet vergeten dat elke salawaat die wij 

uitspreken onze Profeet صلى الله عليه وسلم zeker bereikt en dat hij 

daarvan op de hoogte wordt gesteld. Onze Profeet صلى الله عليه وسلم 

zegt hierover: “Op aarde zijn er reizende engelen van 

Allah; zij brengen mij onmiddellijk de groeten van 

mijn ummah over” (Nasāʾī). 

Broeders, laten wij deze gezegende maanden niet in 

achteloosheid doorbrengen. Laten wij vooral in de 

gezegende maand Sja'baan onze tijd benutten door 

salaat en salaam over onze Profeet صلى الله عليه وسلم uit te spreken en 

deze gezegende maand met salawāt te vermeerderen. 

Ik sluit mijn preek af met de volgende hadith: 

“Op de Dag der Opstanding zullen degenen die mij het 

dichtst nabij zijn, degenen zijn die mij het meest 

salawaat hebben gebracht” (Tirmidhī, Salāt, 352). 


